
Grote belangstelling voor 1 mei-lezing van Ad van Liempt in 

Visnet: Verhalen die het verleden voelbaar maken 

Met een indrukwekkende lezing heeft journalist en historicus Ad van Liempt op 1 mei in het 
Visnet in Huizen ruim 250 toehoorders weten te raken. In het kader van 80 jaar Bevrijding 
vertelde hij het verhaal van drie boeken, verweven tot één aangrijpend geheel. 

Van Liempt liet zien hoe de sporen van de Tweede 
Wereldoorlog nog altijd voelbaar zijn. Zijn boek 
Kopgeld, over Nederlandse Jodenjagers die geld 
kregen voor het verraden van Joodse landgenoten, 
vormde het uitgangspunt. Hij verbond dit met Het 
Hooge Nest van Roxane van Iperen en Lied van 
Verzet van Rebecca Brilleslijper en Eberhard 
Rebling – bewoners van datzelfde Hooge Nest. 

Verhalen over verraad, moed, muziek en overleven 
kwamen samen. Eén van de meest aangrijpende 
anekdotes betrof een Joods baby’tje dat werd 
gered uit de crèche tegenover de Hollandsche 
Schouwburg. Jaren later kreeg zijn dochter pas 
door Van Liempts onderzoek zicht op haar vaders 
verleden. “Je hebt het verleden van mijn vader 

teruggegeven,” zei ze hem. 

Bijzonder was ook de reactie van Eberhard Rebling, 
partner van Rebecca Brilleslijper, die ooit zelf in het 
Hooge Nest woonde. Tijdens een lezing in Duitsland 
viel bij hem een jarenlange last van de schouders 
toen hij hoorde dat niet onvoorzichtigheid van één 
van de bewoners, maar een afgedwongen briefje met 
een adres tot het verraad van het huis had geleid. 

Voor het eerst toonde de Historische Kring Huizen 
ook korte video’s tijdens de lezing, onder andere met 
muziek van Lin Jaldati (Rebecca Brilleslijper). De 
combinatie van feit, verhaal en beeld maakte diepe 
indruk op het publiek. 

De Kring kijkt terug op een geslaagde avond. "Het is 
onze opdracht om deze verhalen te blijven zoeken en 
vertellen," aldus Gerard Keg. "Zodat we nooit 
vergeten waarvan we zijn bevrijd – en herkennen 
wanneer de geschiedenis zich dreigt te herhalen." 

Ad van Liempt met meer dan 250 toehoorders 
in het Visnet 

Het gezin Rebling in de DDR. Eberhard en 
Kathinka (oudste dochter) overleefde 
dankzij onderduik, Lien overleefde 
Auschwitz en Bergen-Belsen. Na de oorlog 
is Jalda geboren. 


